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Bijna elk leerjaar wordt voor de 

gymnasiumafdeling een excursie 

georganiseerd naar verschillende 

plekken waar de oudheid tot leven 

komt. 

Xanten (1e klas): In de klassieke 

Oudheid was Xanten een bruisend 

Romeins dorp. Ook nu kunnen we 

ons nog steeds een Romein voelen 

in het badhuis, de tempel of het 

amfitheater.

Leiden (2e klas): Het Romeinse rijk 

kwam helemaal tot in Nederland. 

Dat zien we in Leiden ook terug 

op Romeinse voorwerpen: er was 

zelfs een speciale godin voor de 

Noordzee! Ook maken we kennis 

met prachtige Griekse en Romeinse 

beelden.

Amsterdam (3e klas): Middenin 

Amsterdam zoeken we naar de 

invloed van de oudheid op het nu, 

zoals in het Paleis op de Dam en 

het Allard Pierson Museum. En deze 

invloed is goed te zien!

Griekenland (4e klas): In dit prachtige 

land gaan we op ontdekkingstocht 

naar oude beschavingen. We 

verkennen de plekken die door 

Griekse dichters zijn beschreven, 

zoals de Akropolis en Korinthe.

Rome (5e klas): Niet voor niets 

heet Rome de eeuwige stad – urbs 

aeterna. Vele eeuwen geschiedenis 

komen hier samen. Wandelen van het 

Colosseum naar het Forum en van 

de Sint Pieter naar de Trevifontein, 

op weg naar een verkoelende gelato 

verderop: de reis naar Rome blijft je 

nog lang bij!
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‘  Tijdens de excursies komt de wereld van 
de Grieken en de Romeinen écht dichtbij.’



‘ Ik ben niewsgierig, daarom zit 

ik op het ATC Gymnasium!’

‘ Spannend om na te 

denken over vragen die 

mensen in de oudheid al 

stelden!’

...

...Ajax een held was in het oude 

Griekenland? 

Een voetbalclub in Amsterdam 

vond ‘Ajax’ wel een mooie naam 

en dus heet de club nu al meer 

dan 100 jaar zo!

...Marathon een plaatsje in Grieken-

land was waar in de oudheid een 

heftige oorlog woedde? 

Dit plaatsje lag ongeveer 42 kilome-

ter van Athene af. Toen een bood-

schapper die hele afstand rennend 

had afgelegd om in Athene de af-

loop van de veldslag te vertellen, viel 

hij vervolgens dood neer!

...veel woorden en begrippen in 

talen van nu oorspronkelijk uit de 

klassieke talen komen?

Het leren van Latijn en Grieks helpt 

dus heel goed bij het leren van deze 

talen!

...we ieder jaar gymnasiumdagen 

hebben?

Je hebt dan geen gewone lessen, 

maar speciale activiteiten met alle 

gymnasiumleerlingen. Je speelt 

daarbij grote spellen tegen andere 

klassen, kijkt films over de oudheid, 

en je kunt in de ultieme gymnasi-

umquiz de beker winnen! Zo leer je 

meteen alle gymnasiasten uit andere 

jaren kennen.

Latijn en Grieks, wat leer je dan?

In de brugklas heb je Latijn. Je maakt een begin met het begrijpen van de 

Latijnse taal, en de regels en woorden die daarbij horen. Daarnaast maak 

je, ook door middel van projecten, kennis met verhalen uit de Romeinse 

cultuur en de goden van de Romeinen. Zo maak je een vriendenboekje 

namens jouw favoriete god!

In de tweede en derde klas heb je zowel Grieks als Latijn. Bij Latijn leer je 

steeds ingewikkeldere grammatica en kun je meer woorden herkennen. 

Bij Grieks leer je het alfabet en ontdek je hoe de Griekse taal in elkaar zit. 

Bij beide vakken maak je ook kennis met verschillende onderdelen van de 

Griekse en Romeinse cultuur, zoals de geschiedenis, kunst, mythologie 

en filosofie. Je leert hoe die oude cultuur nog steeds belangrijk is voor 

ons. Aan het eind van de derde klas kies je of je in één, of beide talen 

examen gaat doen.

In de bovenbouw lees je teksten die vaak meer dan tweeduizend jaar 

oud zijn! Deze teksten van beroemde schrijvers, zoals Vergilius (Latijn) 

en Homerus (Grieks), staan vol prachtige en interessante verhalen. Je 

zult ook zien dat deze teksten nog steeds heel veel worden gebruikt; het 

kan dus zomaar zijn dat je in de lessen een stukje Percy Jackson of Harry 

Potter tegenkomt.

Je gaat natuurlijk ook met je klasgenoten twee keer op reis om de 

Oudgriekse en Romeinse cultuur in het echt te ervaren.

‘ Door alle leuke activiteiten zijn 
we een hechte groep, ook met de 
gymnasiasten uit andere leerjaren!’

Wist je dat... 
Kijk verder dan je eigen 
grenzen en verruim je 
blik op de wereld! 

Grieks en Latijn, talen die je overal 
terugziet in onze cultuur en taal. 

Spannende verhalen uit 
de oudheid leren kennen.

Je vrienden en vriendinnen 
van de havo en het vwo 
blijven zien.

Het puzzelen met 
uitdagende teksten prikkelt 
je om logisch na te denken.


